
      
Datum: 22-10-2025 

 

Naam kind:…………………………………………………………………………………..  

 

Deze middag ging het verhaal over ‘De blinde man en de ontfermende Zaligmaker’. (Johannes 9) 

In Israël woont een man die blind geboren is. Hij is inmiddels een volwassen man geworden. Nog nooit heeft hij 

kunnen kijken. Altijd heeft hij langs de kant van de weg zijn hand moeten ophouden om te bedelen. De Heere 

Jezus komt langs deze man. De Heere Jezus geeft hem geen geld waarvan hij kan leven. Hij krijgt iets wat veel 

groter en bijzonderder is. De Heere Jezus ontfermt Zich over deze man. De Heere Jezus spuugt speeksel op de 

grond. Met dat speeksel en wat aarde maakt de Heere Jezus slijk/modder. Met Zijn handen strijkt de Heere Jezus 

die modder op de ogen van deze man. Dan moet de man naar een vijver in de omgeving gaan. Daarin moet hij 

zich wassen. Is dat nou iets wat je beter dan geld kunt krijgen? Toch luistert de man als hij de opdracht van de 

Heere Jezus heeft gehoord. Hij gaat naar de vijver om zich daar te wassen. Als hij zijn gezicht in de vijver gewassen 

heeft, kan hij voor het eerst in zijn leven zien. Wat een groot wonder! Nu hoeft hij ook niet meer te bedelen. 

Normaal gesproken zorgt modder in je ogen ervoor dat je niet goed kunt kijken. De Heere Jezus gebruikt juist dit 

teken om te laten zien dat Hij de Almachtigste is en dat Hij mensen die blind zijn weer ziende kan maken.   

De Heere Jezus heeft deze man op de sabbat genezen. De buren van de man horen het verhaal en brengen de 

man bij de Farizeeën. De Farizeeën moeten uitzoeken wat er gebeurd is. De Farizeeën vinden het verschrikkelijk 

dat het op de sabbat is gebeurd. Ze willen precies weten hoe deze man van blind ziende is geworden. Ze vragen 

het aan hemzelf. Ze roepen zijn ouders. Die moeten vertellen of de man wel echt blind geboren is. Dan vragen 

ze het weer aan de man. Toch kunnen ze niet ontkennen dat er een wonder is gebeurd. Die man was blind en 

ziet nu. Dat weet iedereen die deze man kende. De Farizeeën willen echter niet in de Heere Jezus geloven. Ze 
werpen de man uit de synagoge. Hij mag er niet meer komen. De Heere Jezus ontfermt zich echter opnieuw over 

de man. Hij zoekt de man weer op, geeft Hem het geloof, zodat de man Hem met zijn hart mag volgen.  

 

De leertekst is: ‘Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie’ (Johannes 9:25b) 

 

Opdracht: Los de rebus op. Onder elk plaatje 

moet een woord staan.  

Tip: kijk goed naar de leertekst! De oplossing 

heeft met de leertekst te maken.  

 

Als je deze opdracht maakt en de volgende 

keer (05-11-2025) inlevert op de club, dan krijg 

je een extra spaarpunt! 

Als je de Bijbeltekst kunt opzeggen krijg je ook 

een extra punt! 

  


